
 

 
 

 

 

Baptistengemeente Kampen 

 
 

 
2023-2024 

 
 
 
 
 
 
 

 



- 2 - 
 

 
 

Jaarplanning 2023-2024 

 

  

September 2023 
 

12. Start Alpha-cursus 
20. Doopcursus 
27. Doopcursus 
30. The God Story 

Oktober 2023 
 

4.   Meet & Greet 
11. Meet & Greet 
18. Meet & Greet 
28. Stadswandeling 

 

November 2023 
 

1.   Meet & Greet 
8.   Vervolging in OT 
15. Openbaring 
22. Secularisatie 

Januari 2024 
 

16. Start Alpha-cursus 
24. Vervolging in NT 
31. Rabbijn Jacobs 

Februari 2024 
 

7.   Opwekking 
28. Gebedsministry 

Maart 2024 
 

6.   Gebedsministry 
13. Gebedsministry 
20. Gebedsministry 
 
 

April 2024 
 

3.   Meet & Greet 
10. Meet & Greet 
17. Meet & Greet 
24. Meet & Greet 
       Jona 
 

Mei 2024 
 

8.   Doopcursus 
       Jona 
15. Doopcursus 
22. Jona 
26. De geheime kerk 

Juni 2024 
 

5.   Jona 
19. Gebedsministry 
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Laad je geestelijke batterij op 

 
‘Een leer-huis? Wat is dat? Een huis waar je MOET leren? Klinkt 
saaaaaiiii!’ 
‘Tja, sorry, maar in de Bijbel staat dat je Gods Woord dag en nacht moet 
overdenken. Dus wanneer kom jij langs?’ 
 
Zo. Met de nodige druk en flink inspelen op het schuldgevoel komen de 
mensen vast wel naar de ‘leerhuis-avonden’. Of kunnen we het ook 
anders brengen? 
 
Mensen zeggen wel mindset is everything. Oftewel: hoe je tegen iets 
aankijkt, bepaalt wat je ervan vindt. Is een leerhuis-avond saai, iets wat 
eigenlijk zou moeten, of inspirerend? 
 
Het leven is druk. We worden geleefd in plaats van dat we leven. We 
moeten al zoveel. ‘s Zondags de kerk bezoeken is al een hele opgave. 
Dan ga je wel of niet naar een kring en zijn er ook nog leerhuis-
activiteiten en andere dingen te doen binnen én buiten de kerk. 
 
Laat ons een misverstand uit de weg ruimen. Een leerhuis-avond moet 
niet. Het is een investering in jezelf.  
 
Waarom roept de Bijbel ons op elkaar te ontmoeten, met elkaar te 
bidden en elkaar te onderwijzen? Om de lichamelijke en geestelijke 
batterij op te laden.  
 
Kies uit dit boekje de activiteiten die jouw batterij het meest opladen en 
zet ze in je agenda zodat het niet bij goede intenties blijft :-) 
 

Thea Scholten, Nelleke Huurdeman, Gertjan de Ruiter,  
Jan Heijnen, Maurits Luth, Amaryllis Top 
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Praktisch  
 
Locatie 
Alle activiteiten vinden plaats in kerkgebouw de Schalmei, Triangel 1 in 
Kampen, tenzij anders aangegeven. 
 
Opgeven en toegankelijkheid 
Aanmelden is fijn en in sommige gevallen verplicht. Dit staat per 
activiteit aangegeven. Aanmelden kan via het aangegeven e-mailadres 
of via de website.  
 
De activiteiten van het leerhuis staan open voor alle geïnteresseerden 
en vrienden, ook als je niet lid bent van de Baptistengemeente Kampen. 
 
Kosten 
Iedereen die wil deelnemen, moet kunnen deelnemen. Voor de meeste 
onderdelen worden de kosten door de Baptistengemeente gedragen. 
Bij sommige cursussen is sprake van een vast bedrag. Waar dit een 
probleem vormt, kun je dit aangeven bij de organisatie van het Leerhuis, 
daar komen we altijd uit. 
 
Daarnaast kun je het werk van het Leerhuis ook ondersteunen door een 
gift over te maken op NL75INGB0004806863 t.n.v. ‘Baptistengemeente 
Kampen’ onder vermelding van ‘gift leerhuis.’ 
 
Vragen, informatie, suggesties, meehelpen 
Zou je een faciliterende rol willen hebben of als gastheer/gastvrouw 
optreden tijdens sommige van deze ontmoetingen? Of zie je een andere 
rol voor jezelf hierin? We horen het graag van je. 
Voor meer algemene vragen of opmerkingen kan je ook contact 
opnemen met leerhuis@baptistenkampen.nl 
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Website 
Bezoek ook de website voor een beknopt overzicht van het programma, 
om je op te geven voor een activiteit of om lid te worden van de 
WhatsAppgroep. In de WhatsAppgroep komen berichten of updates 
over aanstaande activiteiten. 
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1 | Bijbel in twee jaar 
  
Data & tijd:  Dagelijks een moment 
Locatie:   Naar eigen keuze 
Opgave:  jan@jan-heijnen.nl   
 
Bijbellezen is belangrijk. We weten het allemaal. Maar het is niet altijd 
makkelijk. Het ontbreekt je aan tijd of discipline. Of je loopt vast bij al 
die vreemde wetten en onleesbare namen van mensen die je niet kent. 
Of de tekst is simpelweg te moeilijk. Wat doe je dan? 
 
Onze broeder, Jan Heijnen, ook lid van de gemeente, is een bediening 
gestart om mensen te helpen de Bijbel regelmatig te lezen. Met veel 
vrucht heeft hij zo al ontzettend veel mensen op weg geholpen in het 
dagelijks Bijbellezen. Zijn e-mailcursus 'De Bijbel in twee jaar' neemt je 
mee op reis door de Bijbel.   
 
Je ontvangt zes keer per week een e-mail. Op zondag is er een terug- en 
vooruitblik zodat je weet waar je in het verhaal zit en wat je kunt 
verwachten. Van maandag tot en met vrijdag lees je gemiddeld twee 
hoofdstukken per dag. De dagelijkse e-mail geeft toelichting. Je kunt het 
weekend gebruiken om in te halen of om iets anders te lezen.  
 
Inmiddels doen meer dan honderd broeders en zusters mee. Je kunt nog 
aansluiten. Je begint dan gewoon bij het begin. 
 
Geef je op door Jan te mailen op jan@jan-heijnen.nl. De kosten zijn al 
voor je betaald.

mailto:jan@jan-heijnen.nl
mailto:jan@jan-heijnen.nl
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2 | Alpha-cursus 
  
Data & tijd: Serie 1: 13 avonden wekelijks vanaf dinsdag 12 

september 2023 
Serie 2: 13 avonden wekelijks vanaf 16 januari 
2024 
18:30-21:30 (inclusief maaltijd) 

Kosten:   De cursus zelf is gratis. Er wordt een vrijwillige  
bijdrage voor het eten en drinken gevraagd. 

Opgave:  Jenny Slobben (06-21705488)  
 
De Alpha-cursus is een cursus van dertien avonden om te ontmoeten, 
vragen en ontdekken! We bespreken onderwerpen als: 
 

● Is er meer? 
● Is er een God? 
● Wie is Jezus? 
● Bidden en Bijbellezen: waarom en hoe? 
● Hoe zit het met de kerk? 

 
Tijdens deze dertien bijeenkomsten zullen we alle belangrijke thema’s 
van het geloof behandelen. In een ongedwongen, open sfeer kun je je 
vragen stellen en mag je al je twijfels uiten.  
 
Maar het is ook de plek waar je veel te weten kunt komen over het 
geloof, over God, wie Jezus is en wat het geloof voor jou zou kunnen 
betekenen. Wil je een antwoord krijgen op deze vragen, ben je meer 
dan welkom! Elke avond starten we met een gezamenlijke maaltijd. 
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3 | Doopcursus - Uit de knoop met je doop 
 
Data & tijd:      Serie 1: woensdag 20 en 27 september 2023 
   Serie 2: woensdag 8 en 15 mei 2024 

19:30-21:30  
Leiding:          Ds. Maurits Luth en Henk Huurdeman  
Opgave:      leerhuis@baptistenkampen.nl  
 
‘Dopen is diep’, zo staat ergens te lezen. Je gaat letterlijk even de diepte 
in als je gedoopt wordt. In geestelijke zin ga je nog veel dieper. Het zal 
dan ook niet moeilijk zijn om te begrijpen dat de doop echt iets is waarin 
je je moet ‘verdiepen’.   
 
Misschien hik jij aan tegen de doop of wil je gewoon meer kennis 
opdoen over de betekenis van de doop. Of je bent gedoopt, maar je wil 
eigenlijk beter begrijpen wat je nu precies hebt ondergaan. Dat is 
allemaal mogelijk. Welkom bij de doopcursus!  
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4 | The God story - Evangelie in vier woorden 
 
Datum & tijd:  Zaterdag 30 september 2023 

10:30-15:30 (lunch inbegrepen) 
Leiding:  The God Story 
Contactpersoon: Willem de Jager  
Opgave:  Verplicht via leerhuis@baptistenkampen.nl  
 
Cijfers laten zien dat het aantal christenen in Nederland en België steeds 
verder terugloopt. Een meerderheid van hen heeft de God van liefde 
nog nooit afgewezen, simpelweg omdat ze het evangelie nog nooit 
duidelijk gehoord hebben.  
 
Veel christenen vinden het ingewikkeld en ongemakkelijk om over hun 
geloof te praten met hun ongelovige buurman, klasgenoot of familielid. 
Terwijl ze het echt wel belangrijk vinden dat deze mensen ook de hoop 
en liefde van God leren kennen.  
 
Herken je jezelf hierin? Dan is ‘Het evangelie in vier woorden’ wat voor 
jou! 
 
Tijdens de training 'Het evangelie in vier woorden' leer je om 
ontspannen – aan de hand van vier woorden – Jezus voor te stellen aan 
mensen in jouw eigen netwerk, waarom Hij relevant is in een tijd als 
deze en hoe ze Hem kunnen volgen.  
 
The God Story is een initiatief van de interkerkelijke 
zendingsorganisatie ’Jeugd met een Opdracht’ met speerpunten als 
training, evangelisatie en hulpverlening. 
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5 | Meet & Greet - Mag ik je leren kennen? 
 
Data & tijd:  Serie 1: 4, 11, 18 oktober en 1 november 2023   
   Serie 2: 3, 10, 17 en 24 april 2024 
   19:30-21:30 
Leiding:          ds. Maurits Luth en Henk Huurdeman e.a. 
Opgave:       leerhuis@baptistenkampen.nl   
 
Het doel van de introductiecursus Meet & Greet is om de gemeente en 
elkaar te leren kennen. Wat is ons verhaal? Waar staan we wel/niet 
voor? In vier avonden komen de meest wezenlijke onderwerpen langs. 
Aan bod komen theologische, organisatorische, maar bijvoorbeeld ook 
ethische onderwerpen. Daarnaast is er veel ruimte voor je vragen! 
 
Deze cursus is met name bedoeld voor mensen die overwegen zich aan 
te sluiten bij de gemeente. Voor het maken van een goede keuze daarin 
is het meedoen aan deze cursus belangrijk. Kort van tevoren krijg je, na 
opgave, nog informatie toegestuurd. 
 
Door middel van deze Meet & Greet hopen we je een helder beeld te 
geven wie wij als gemeente zijn, waar we voor staan en hoe we 
georganiseerd zijn. Groot voordeel: we leren elkaar goed kennen en je 
krijgt een ontspannen gelegenheid om samen met andere (‘nieuwe’) 
mensen verder van gedachten te wisselen! 
 
Avond 1  Fundamenten: Gods Zoon & Gods Woord  
Avond 2  Baptist, wat/dat is ’t?  
Avond 3  Discipelschap: gezamenlijke navolging  
Avond 4  Doop & Maaltijd van de Heer  
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6 | Stadswandeling - De kogel door de kerk 
 
Datum & tijd:     Zaterdag 28 oktober 2023, 10:00-12:00 uur  
Gids:    Peter Hoekstra 
Verzamelplaats: Stedelijk Museum, Oudestraat 133, Kampen 
Opgave:       leerhuis@baptistenkampen.nl, vol=vol  
 
“En hier zie je de Bovenkerk…” 
 
Tja. Als je zelf mensen door de stad leidt, ben je gauw uitgepraat. En dat 
terwijl Kampen een prachtige geschiedenis heeft, waarin de kerk en 
christenen een grote (en positieve!) rol spelen. 
 
Ds. Peter Hoekstra is onze gids tijdens deze boeiende wandeling door 
de stad. We krijgen te horen over inspirerende christenen, bezoeken 
enkele (kerk)gebouwen met een bijzonder verhaal en ontdekken de 
achtergrond van de uitdrukking ‘de kogel door de kerk’. 
 
Na deze wandeling heb je voortaan heel wat mooie verhalen in je 
arsenaal om bezoekers mee te inspireren (of je kinderen en 
kleinkinderen te onderwijzen). 
 
Er kunnen maximaal zo’n 15 tot 20 deelnemers meedoen. Geef je 
daarom op via leerhuis@baptistenkampen.nl. We verzamelen 28 
oktober om 10.00 uur bij het Stedelijk Museum. 
 
 

  

mailto:leerhuis@baptistenkampen.nl
mailto:leerhuis@baptistenkampen.nl
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7 | Vervolging in de Bijbel 
 
Data & tijd: Woensdag 8 november 2023 en 24 januari 2024 

19:30 - 21:30 uur 
Leiding:  Jan Heijnen 
Opgave:  leerhuis@baptistenkampen.nl   
 
Het thema komt tijdens onze reis door de Bijbel in twee jaar regelmatig 
terug: vervolging van mensen die God volgen. Van Abel tot en met de 
profeten, van Jezus tot en met de eerste christenen. 
  
Op 8 november onderzoeken we met Jan de rol die vervolging speelt in 
het Oude Testament, kijken we wat we van de profeten en andere 
Bijbelse figuren kunnen leren en hoe we die lessen kunnen toepassen in 
onze tijd. 
 
Vervolging in het Nieuwe Testament komt aan bod tijdens de avond op 
24 januari. Waarom is Jezus zo controversieel? Waarom moeten we ons 
gelukkig prijzen als we worden vervolgd? En waar is God in de 
vervolging?  
 
Je kunt deze avonden apart van elkaar volgen, maar beide volgen heeft 
uiteraard meerwaarde. 
 
  

mailto:leerhuis@baptistenkampen.nl
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8 | Hoe lees je Openbaring? 

 
Datum & tijd:  15 november 2023, 19:30-21:30 
Leiding:   Bart van Nes 
Opgave:  leerhuis@baptistenkampen.nl    

 
Het laatste boek in de Bijbel. Voor velen het meest fascinerende, maar 
ook het meest mysterieuze geschrift dat is opgenomen in Gods Woord. 
Wat zijn de sleutels om dit boek te kunnen lezen? 
 
Voorganger, schrijver en trainer Bart van Nes schreef er het boek ‘Zie, Ik 
maak alle dingen nieuw’ over. Hierin laat hij zien voor wie Openbaring 
in eerste instantie is geschreven en dat het boek geen geheime code 
bevat die alleen door mensen uit de toekomst kan worden gekraakt. Het 
bevat een boodschap voor alle tijden! 
 
De doelgroep, de cultuur, de context, de symbolen uit het Oude 
Testament verklaren heel veel van dit Bijbelboek. Bart doet uit de 
doeken hoe christenen in de tijd van Johannes dit boek lazen. 
 
Wil je (nieuwe?) sleutels krijgen om Openbaring te leren lezen en 
begrijpen? Kom dan 15 november naar de Schalmei.  
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9 | Secularisatie - Als geloven niet meer 
vanzelfsprekend is 

Datum en tijd:  22 november 2023, 19:30-21:30 
Leiding:  ds. Peter Kruijt 
Opgave:  leerhuis@baptistenkampen.nl 

Ds. Peter Kruijt (Baptistengemeente Amersfoort) merkt het ook op in 
zijn eigen gemeente: mensen die het steeds lastiger vinden om de 
verbinding te houden met de kerk. De vanzelfsprekendheid van ‘we 
gaan gewoon elke zondag’ kan geleidelijk voorbij zijn gegaan. Misschien 
herken je dat ook bij jezelf, of bij mensen in je omgeving.  

Het proces van ontkerkelijking (‘secularisatie’) gaat heel snel in het 
Westen. Bij dat proces denk je misschien direct aan kerken die sluiten 
of omgebouwd worden tot trampolinepark of fitnesszaal. Maar ook 
kerken die nog lang niet lijken te sluiten staan toch snel onder de invloed 
van de wereld om hen heen.  

Maar hoe ga je daar nu vervolgens mee om, als je toch meer ‘kind van 
je tijd’ bent dan je dacht? Peter legt in deze avond uit wat secularisatie 
betekent, hoe erover gedacht wordt door theologen (met name door de 
‘secularisatie-expert’ Charles Taylor) en hij geeft in deze avond een 
analyse van de tijd waarin we leven. Zo hebben we te maken met 
innerlijke secularisatie.  

Na deze avond heb je meer helder in welke tijd we leven en hoe dat 
onbewust ook invloed heeft op jou en de kerk, waardoor je met een 
frisse blik kan kijken naar wat Jezus volgen in deze tijd voor jou betekent. 
We voeden daarmee graag de hoop dat uiteindelijk jíj als christen de 
wereld meer beïnvloedt dan de wereld jou. 
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10 | Opperrabbijn, dominee: hoe lees jij? 

 
Datum & Tijd:  31 januari 2024, 19:30-21:30 
Leiding:   Opperrabbijn Binyomin Jacobs, ds. Maurits Luth 
Opgave:  Verplicht, via leerhuis@baptistenkampen.nl 
   

Wekelijks of zelfs dagelijks slaan wij onze Bijbels na te denken zonder 
stil te staan bij onze ‘leesregels’. Wanneer lezen we iets letterlijk 
(Genesis 12:8: ‘Abram sloeg zijn tenten op’) en wanneer iets symbolisch 
(Jesaja 1:1: ‘Uit de stronk van Isai schiet een telg op’)? En wanneer is een 
vers een opdracht (‘Steel niet.’), wanneer is het een troost (‘Mij 
ontbreekt niets’) en wat doen we met deze oude teksten vandaag de 
dag?  

Tijdens deze avond zal ds. Maurits Luth delen over de ‘leesregels’ die 
christenen bewust en onbewust toepassen, maar willen we vooral leren 
van opperrabbijn Jacobs over wat de ‘Joodse leesregels’ zijn als zij de 
Tenach – de Hebreeuwse Bijbel, ons Oude Testament – lezen.  

Hoe anders lees je dezelfde teksten als je het Hebreeuws door en door 
kent? Als letters bijvoorbeeld ook staan voor getallen? En wat als je 
Bijbelverzen belicht vanuit de Joodse traditie?  

We hopen tijdens deze avond vooral te leren (en niet te overtuigen) van 
de Joodse gemeenschap, waaraan wij dit Woord van God te danken 
hebben. Na de pauze is er ruimte voor vragen.  
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11 | Opwekking - Begin(t) bij jezelf? 
 
Datum & tijd:   7 februari 2024, 19:30-21:30 
Leiding:  Jacques Brunt  
Opgave:  leerhuis@baptistenkampen.nl 
 

Jacques Brunt is door God geroepen om overal in het land 
Bijbelonderwijs te geven over belangrijke onderwerpen als Openbaring, 
de brieven van Petrus en vele andere.  

Op 7 februari doet hij de Schalmei aan om te spreken over een 
onderwerp dat velen van ons bezighoudt: opwekking. Maar zelfs als je 
niet nadrukkelijk stilstaat bij dit thema, kan het interessant zijn hier toch 
eens een avond voor uit te trekken. 

● Wat is een opwekking eigenlijk?  
● En wat is de uitstorting van de Heilige Geest? Voor wie is/was die 

bedoeld?  
● Was de uitstorting van de Heilige Geest ooit eenmalig in het jaar 

30 of 33 of komt zoiets nog steeds voor?  
● Als het nu nog gebeurt, hoe herken je het?  
● Wat zijn de effecten ervan? Voor welke kansen en uitdagingen 

zorgt dit? 
● Wil God ook bij ons een opwekking geven? 

Dit zijn allemaal vragen die Jacques Brunt behandelt tijdens deze 
boeiende en uitdagende leerhuis-avond.  
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12 | Gebedsministry - Bidden kan iedereen?! 
 
Data & tijd: 28 februari, 6, 13, 20 maart en 19 juni 2024 

19:30-21:30 
Leiding:   New Wine 
Kosten:   €20,- (inclusief lesmateriaal) 
Opgave:  Verplicht, via leerhuis@baptistenkampen.nl 
  

Stichting New Wine heeft een methode ontwikkeld voor gebed, 
gebedsministry. Dit is een vorm van bidden waarbij twee personen 
bidden voor een derde persoon. 

Tijdens deze avonden ontdekken we het zogeheten luisterend gebed, 
waarbij je leert de stem van Gods Geest te verstaan, zodat je in gebed 
kunt aansluiten bij wat God aan het doen is bij de persoon voor wie je 
bidt. 

Bij deze cursus gaan onderwijs en praktijk hand in hand. We kijken naar 
de Bijbelse basis en voorbeelden, en we brengen het gebed in de 
praktijk. We luisteren naar God en vragen om vervulling met de Heilige 
Geest om genezing en om vergeving.  

Gebedsministry is erop gericht om je te helpen vrijmoedig voor een 
ander te bidden en te groeien in persoonlijk gebedsleven. De cursus is 
voor iedereen geschikt en in het bijzonder voor leden van de 
oudstenraad, het gebeds- en het pastorale team.  

Wil je mensen dienen met gebed? Dan is deze cursus voor jou. 

De cursusprijs voor vijf avonden is €20,- (inclusief lesmateriaal). Mocht 
het bedrag een probleem zijn, schroom dan niet contact op te nemen.  
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13 | Geheime kerk-avond 
 
Datum & tijd:     Zondag 26 mei 2024, 19:30-21:00 uur  
Sprekers:   Simon Visser, Jan Heijnen 
 
Dit is geen Bijbelstudie. Dit is een beleving.  
 
“Hoe zou de kerk eruitzien als je de voorganger weg zou halen? En de 
muziek, gebouwen en ceremonies? Wat blijft er over? Het antwoord: de 
ware kracht van je gemeente. Want ‘kerk zijn’ gaat niet om de 
voorganger, niet om de dagelijkse gang van zaken en niet om de 
programma’s. Het gaat erom hoe we Christus kunnen leren kennen en in 
Hem kunnen groeien, hoe we met elkaar verbonden zijn, en hoe we Hem 
dienen, binnen en buiten onze kerkmuren.” - Kerkleider Richard Krecjr 
 
Tijdens de Geheime Kerk-avond staan we stil bij vervolging in Noord-
Korea, het land dat al jarenlang nummer 1 staat op de ranglijst 
Christenvervolging van Open Doors. 
 
De Geheime Kerk-avond is geen spel, er wordt geen vervolging 
nagebootst of nagespeeld. Toch is deze avond een indrukwekkende 
ervaring. De Bijbelse realiteit en verhalen van vervolging komen 
dichterbij dan ooit.  
 
Dat gebeurt door video’s van vervolgde christenen, persoonlijke 
verhalen en brieven uit de vervolgde kerk die worden voorgelezen en 
door het indringende verhaal van Jan en Simon die zelf al jaren 
betrokken zijn bij Noord-Koreaanse christenen.  
 
Je geloofsleven krijgt een nieuwe impuls.   
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14 | Bijbelstudieserie - Jona 
 
Data & tijd:      24 april, 8, 22 mei en 5 juni 2024, 19:30-21:30 
Spreker:   Rob Duijzer, Bernard Franken en Henk Huurdeman 

Opgave:       leerhuis@baptistenkampen.nl  
 
‘It’s not about the fish…’ 
 

Jona, het vijfde boek van de twaalf kleine profeten. Overbekend? Ja, 
want het kwam wel erg vaak voor bij de zondagschool van vroeger… 
 
De koppige Jona, God die een truc uithaalt door hem te laten opslokken 
door een vis en de meest massale bekering uit de Bijbel. Zelfs de dieren 
in Nineve tonen berouw. 
 
Maar er zit zoveel meer in dit eeuwenoude, profetische boek. Het is 
belangrijk wat voor vis God gebruikte om Jona drie dagen lang te laten 
nadenken. De boodschap is veel dieper. 
 
Als lezer maak je kennis met de angst, twijfel en woede van Jona, maar 
ook met de onvoorstelbare genade van God, die zondaars redt die het 
niet verdienen.  
 
Tijdens deze avonden duiken wij met elkaar het Bijbelboek Jona in, gaan 
we verder dan de juf of meester van de zondagsschool en onderzoeken 
we welke boodschap Jona heeft voor onze tijd. 
 
Als iemand tijdens een verjaardag nog eens de Bijbel belachelijk wil 
maken door Jona aan te halen, begin dan je verhaal met: ‘Het gaat niet 
om de vis. Laat me je vertellen wat het goede nieuws van Jona is.



 
 
 


